


“Gewoon een mooie zondag, het werd mijn laatste rit.”

Ruud van der Linde
- Rudolf -

✩ Haarlem, 1 januari 1946              † Heesch, 4 augustus 2019

echtgenoot van

Tonny van der Linde - Polman

Ruud jr en Petra
Nick, Tim
Rowan, Teddy

Steven en Miriam
Gijs, Maartje

Martijn en Chantal
Dana, Wessel
Valentijn, Noëlle, Florance

Sjoerd en Eefke
Isa, Daan, Keet, Jet

Molendellen 2
5388 TZ  Nistelrode

Ruud is thuis, waar u donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur persoonlijk 
afscheid van hem kunt nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 10 augustus om 11.30 uur in de 
St. Lambertuskerk, Laar 47 te Nistelrode. De dienst is ook te volgen op een groot 
scherm in het cultureel centrum Nesterlé.

Aansluitend aan de uitvaart zal Ruud op de platte kar via de Kromstraat worden 
begeleid naar “De Gildenhof” van Gilde St. Antonius Abt – St. Catharina aan de 
Hoge Akkers 1 te Nistelrode. Hier zullen wij informeel samenkomen. 
Genodigden ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

De crematie zal later deze middag in besloten kring plaatsvinden.   


